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Wat leuk dat je mijn website bezoekt. Een website is een eerste manier om kennis te maken. Want je wilt foto’s van je familie, je gezin, je bedrijf of je gaat misschien trouwen? Misschien ben ik dan de fotograaf voor jou.

Mijn naam is Willy Sybesma, woonachtig in het mooie Easterein in Friesland. Gek op prachtige luchten, de mooie natuur, het strand, sushi, camperen, met lieve vrienden afspreken,  winkelen en mijn lieve gekke grote partner.

En ik word zó blij van het maken van foto’s, van het vastleggen van herinneringen. Ik werk ontzettend graag met mensen en het vastleggen van belangrijke gebeurtenissen is mijn passie. Ik maak foto’s met oog voor details en composities, maar vooral ook met oog voor de mens. De waarde van foto’s is onbetaalbaar, ze hebben ook een emotionele waarde. Na het overlijden van dierbaren weet ik dat nog meer! Mijn motto is altijd dat je niet moet wachten met het laten maken van foto’s tot later……want later is nu!

Ik heb mijn vakdiploma Fotografie behaald aan de School voor Fotografie te Utrecht en blijf mij steeds ontwikkelen en uitdagen door het regelmatig volgen van cursussen en workshops. Dat is altijd heel erg inspirerend en zo tref je ook collega fotografen waar ik leuke contacten mee opbouw, wat ik als erg waardevol beschouw. Vroeger had ik een eigen Doka; je eigen foto’s ontwikkelen en afdrukken. Wat een prachtig en spannend proces. Nu alles digitaal maar nog net zo mooi en spannend. Als ik mijn foto’s na een fotoshoot op mijn computer bekijk voelt het altijd een beetje als pakjesavond.

Ik heb de opleiding tot Moment Design fotograaf gevolgd en dat is een manier van fotograferen die me heel erg ligt. Een superleuke en ongedwongen manier om foto’s te maken van jou, je gezin, met je partner of wie dan ook die je lief is.

Ik maak ook al ruim 9 jaar de schoolfoto’s voor veel basisscholen. Wat een feestje is dat toch altijd! Het is echt zo leuk om al die jonge mensjes voor mijn lens te krijgen, allemaal modelletjes in de dop.

Kijk gerust eens rond in al mijn fotoalbums. Mocht mijn stijl van fotograferen je aanspreken, laten we dan eens een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Wie weet tot ziens!

Liefs, Willy

Mobiel:           06-48071440

Ik ben lid van de Make a Memory stichting en mag dierbare foto’s maken van kindjes die helaas veel te vroeg komen te overlijden. Ik ben dankbaar dat ik de ouders een blijvende herinnering mag geven in de vorm van foto’s, dat maakt dit vrijwilligerswerk zo waardevol!
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